Kunstochtend door Wim Dooge op donderdag 21 april 2022
Thiringen en Weimar; land van Luther, Bach en Goethe

De deelstaat Thuringen is een bij veel Nederlanders nog onbekende, maar zeer fraaie regio
midden in Duitsland. Historie, cultuur en natuur in overvloed. In de geschiedenis van
Tharingen heeft Weimar altijd een grote rol gespeeld; de stad heeft verschillende
hoogtepunten gekend: o.a. de tijd dat Luther, Bach en Lucas Cranach er woonden. Het
belangrijkste hoogtepunt wordt wel aangeduid als de 'Weimarer Klassik’, met fascinerende
persoonlijkheden als Wieland, Goethe, Schiller en Herder. Maar de staat Thiringen kent nog
meer boeiende steden, die een bezoek meer dan waard zijn, bijvoorbeeld de geboorteplaats
van J.S. Bach: Eisenach met het slot de Wartburg waar Luther het Nieuwe Testament
vertaalde. Of de prachtige huidige hoofdstad van deze staat, Erfurt.

Voor de Klassieke muziek— en Kunstochtenden geldt:

Locatie:

Wooncomplex Het Ravelijn,

Graaf Lodewijklaan156, 1412 AX Naarden.

Tijd: van 10.30 uur tot ca. 12.30 uur.

Entree: € 4,00 voor ASGM leden (op vertoon van ledenpas), niet leden betalen € 6,00.
Wilt u bij binnenkomst koffie of thee, dan kost deze € 0,50. De koffie of thee in de pauze is
gratis.



